God heeft zoveel voor hen geinves-
teerd met de rijkdom van zijn liefde,
lijden en heerlijkheid. En ook wij, als
Gods volk, ontvangen diezelfde ze-
geningen. Hij heeft ons diezelfde
kracht, die zijn opstandingskracht is,
gegeven om in ons leven te werken.
We weten niet precies hoeveel
macht engelen hebben, of zelfs
Gods dienaren, wat het gezag is van
de machten van deze wereld en van
de hemel. Maar bovenal kreeg Jezus
de ultieme macht toen hij opstond
uit de dood en ging zitten aan de
rechterhand van God. God legde alle
dingen onder zijn voeten en Jezus
werd de heerser over alle dingen
voor het welzijn van zijn volk.

Om als volgeling van Christus en als
gemeente te leven, hebben wij nu
diezelfde autoriteit om alle machten
van de duisternis neer te halen die
werkzaam zijn op de specifieke
plaatsen waar wij dienen. En zo
kunnen we door deze zegen dege-
nen bereiken die zijn heerlijkheid
niet hebben gezien.

Moge hij ons helpen om hem beter
te leren kennen, om zijn doel te
kennen en om te weten hoe we de-
ze geérfde autoriteit in nederigheid
kunnen gebruiken voor de uitbrei-
ding van zijn koninkrijk.
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Inleiding

Heel erg bedankt voor uw deelna-
me aan de 8e jaarlijkse gebedsdag
voor Senegal!

Dit jaar willen we u graag 3 Bijbel-
teksten met een korte meditatie
aanbieden. U kunt ze alle drie le-
zen, of er een of twee kiezen. Lees
rustig, meerdere keren, en laat de
Heer tot u spreken. Let op de
woorden die u in het bijzonder ra-
ken. Laat u dan leiden door de
Heilige Geest in een tijd van voor-
bede voor Senegal.

Lees Johannes 2:1-11

Deze tekst vertelt ons over het eerste
wonder van Jezus, waardoor Hij zijn
heerlijkheid openbaarde, en waardoor
zijn leerlingen in Hem geloofden. Laten
we bidden voor de volgelingen van Je-
zus in Senegal, dat zij manifestaties
van Zijn heerlijkheid mogen zien, en
werkelijk in Hem mogen geloven.

De dienaren gehoorzaamden Jezus,
zij vulden de vaten met water, dat
Jezus in wijn veranderde. Laten we
bidden voor alle dienaren van God in
Senegal, dat ze gehoorzaam zullen
zijn, ook als ze het niet begrijpen.
Mogen zij er klaar voor zijn om iets
voor de Heer te doen, zodat de Heer
iets voor dit land kan doen.

Laten we bidden voor de onbereikte
volkeren van Senegal, de Wolof, de
Fulani, de Mandinka, de Soninke, de
Moren... Moge de Heer zijn heerlijk-
heid in Senegal openbaren, door teke-
nen en wonderen! Door ons eigen
werk en kracht kunnen wij alleen wa-
ter aanbieden, maar door de kracht
van de Heilige Geest die door ons
heen werkt, kan God nieuwe wijn
aanbieden!

Lees 1 Korintiérs 2:2-5

Heer, we hebben U nodig! We zijn
zwak en bang... onze woorden zijn
wijs, maar zonder kracht... ze beha-
gen, maar overtuigen niet...

Vul ons met uw Heilige Geest! Toon
uw kracht door ons heen!

Spreek, raak aan, genees, overtuig,
bevrijd, transformeer Senegal! Help
ons om de rand los te laten en de
diepe wateren van Uw rivier in te lo-
pen. Geef ons de moed om onze com-
fortzone en onze gewoonten te verla-
ten en ons door de stroom van Uw
Geest te laten meevoeren naar waar

U wilt.

We willen niet voorzichtig en verlegen
zijn, we willen de instrumenten zijn
van een demonstratie van kracht en
van de Geest in dit land! Wij willen
niet onze instrumenten gebruiken, wij
willen Uw instrumenten zijn! Wij wil-
len niet vasthouden aan onze strate-
gieén, wij willen vasthouden aan Uw
Heilige Geest!

Lees Efeziérs 1:15-23

God schiep zijn kerk met een groot
doel. Toen wij Jezus aanvaardden als
onze Verlosser, werden wij ontvan-
gers van alles wat hij heeft. Wij wer-
den erfgenamen van zijn heerlijke
rijkdom. Wat zijn wij gezegend dat
we met hem kunnen delen! Paulus
schrijft hier hoe dankbaar hij is voor
het grote geloof van de Efeziérs die in
Jezus geloofden. Niet alleen is hij
dankbaar voor hun geloof, maar hij
bidt ook dat zij Christus goed zullen
kennen.

Om Hem te kennen, die hen door
onverdiende goedheid uitkoos om zijn
volk te zijn, hadden ze de Geest van
wijsheid en goddelijke openbaring
nodig.

God heeft hun de hoop gegeven op
eeuwige dingen die ze als zijn kin-
deren zullen erven. Ondanks hun
geestelijke armoede werden ze Gods
erfgenamen. _—



